Milletvekili  Tuncer  yaralı  askeri  babaocağında 

ziyaret  etti 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severek  ailesi  ile  sohbet  etti.  Tun  cer  yaptığı konuşmada;  "Terör devletimizin  baş  belasıdır.  Ülkemizin  bir  an önce  bu  beladan  kurtulmasını  ditiyorum. 
Hükümetin  muhalefet ve  sivil  toplum  kuruluşları  ile  el  ele  vererek şeffaf  bir  şeki  İde  bu  bela  dan  ülkeyi  kurtarması  gerekiyor.  Cena  bı  Allah  10  aylık  Öykü'yü anne  ve  babasına  bağışlamıştır.  Şükrü  Yıldırım  ve  ailesine  geçmiş  olsun  diliyorum." 
dedi. 


Amasya  Milletvekili  Mustafa  Tuncer, Şırnak'ın  5  i  I  Dpi  ilçesinde  yaralanan  Şükrü  Yıldırım1 1  baba  ocağında ziya  ret  etti. 


Görev  yaptığı  Elaztğ-Kovancılar  ilçesinden  geçici  görevle Siiopi'yc  giden  jandarma  komando  Uzman  Çavuş  Şükrü  Yıl¬ 


dırım,  operasyonda  14 
Aralık  2015  günü  yaralandı.  Bir  süre  Ankara  GATA  hastanesinde tedavi  gördü. 

6  Şubat  2016  Cumartesi  günü  Cumhuriyet  Halk  Partisi  Amasya  milletvekili Mustafa  Tuncer,  beraberinde  CHP  ilçe başkam  Ömer  Özalp  ve yönetim  kurulu  üyeleri Ele  Çaydibi  köyüne giderek  yaralı  Uzman Çavuş  Şükrü  Yıldınrn'ı evinde  ziyaret  etti. 

Tuncer,  yaralı  Uzman  Çavuş  Yıldın  m 'in 
10  aylık  kızı  Öykü'yü 
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ilçemizde  Huzurevi  yapımı  için çalışmaları  başladı 


AK  Parti  ilçe  Baş-  şova 'ya  Huzurevi  yakanı  Tekin  Sobacı  Ta-  pim  çalışmalarına  baş¬ 


ladıklarını  söyledi.  Büyüğe  saygı  ve  yaşlıya sahip  çıkma  bizim  kültürümüzün  en  değerli öğelerinden  biridir  diyen  Sobacı  "İlçemiz genelinde  bulunan yaşlı  ve  bakıma  muhtaç  İnsanlarımıza  devletin  sıcak  eli  ile  huzurlu  mutlu  günler  geçirmelerini  sağlamaktır. 

Amasya  Aile  ve 
Sosyal  Politikalar  İl Müdürü  Sadi  Ergin  ve personeli  Taşova'ya gelerek  Huzurevinin yapılabileceği  yerler konusunda  çalışmalar yapmışlardır. 

Toplum  içinde dezavantajlı  grup  içerinde  yer  alan  yaşiıların 


kalan  hayat  sürecini daha  sağlıklı  ve  iyi  bEr şekilde  devam  ettirmek  sosyal  devletin gereğidir.  Bu  nedenle Aile  ve  Sosyal  Politikalar  Bakanlığımız  tüm ülke  genelinde  özellikle  oluşturduğu  huzur evlerinde  veya  evde bakım  şartlarıyla  yaşlılarımızın  daha  iyi  bir hayat  geçirmesi  İçin gerekli  her  türlü  tedbirleri  almaktadır. 

Gerekli  yazışmaları  tamamlayıp  Millet- ve  ki  İlerimiz  ve  Belediyemizin  desteği  ile  inşaat  aşamasına  geçerek  en  kısa  zamanda Huzurevini  hizmete  açmak  istiyoruz"  ded  1. 


Doğalgaz  2.  Etap  çalışmaları 

başladı 


Taşova  Belediye  ğım  söyledi.  çalışmaları  neticesinde 

Başkanı  Bayram  Öz-  Öztürk  "İlçemiz-  üç  mahallemiz  ve  Tepe 

türk  2.  etap  doğalgaz  de  20lS  yılında  baş-  mahallesinin  bir  böçahşmalarının  başladı-  layan  doğalgaz  altyapı  tümünde  kullanmaya 


başiandı. 

Doğalgazın  2.  etap  çalışmalarına  bugün  itibariyle  yeniden başlandı. 

Çalışmalar  Doğu, 
Sanayi  ve  Yeni  mahallelerinin  tamamı  ile  Tepe  mahallesinin  çalışma  yapılmayan  bölümlerinde  toplam  on dokuz  kilometre  olarak planlanmış  olup  bu  yıl içerisinde  tamamlanmış  olacaktır,  diyerek çalışmalar  süresince halkımızın  gösterdiği ve  göstereceği  duyarlılıktan  dolayı  teşekkür ediyorum,  dedi. 


Hemşehrimiz  Yüzbaşı  Ersoyu 


Davet  Sur  da  yaralandı 


den  yaralanan  Yüzbaşı  dizi  ameliyat  geçiren 


201 S  yılı  Temmuz  ayında  Tunceli  3. 
Özel  Hareket  Tabur Komutanlığına  tayin olan  hemşerimiz  Alpaslan  köyünden  J. 
Yüzbaşı  Ersoyu  Davet Tunceli  3.  Özel  Hareket Tabur  Komutanlığından  Diyarbakır'ın  Sur ilçesine  görevlendirilmişti.  2  Şubat  Salı  günü  Terör  örgütü  PKK  ile çıkan  çatışmada  sağ  filinden  yaralandığı  öğrenildi. 

Diyarbakır'ın 
Sur  ilçesinde  devam  eden  operasyonlar  esnasında,  bölücü  terör örgütü  mensubu  teröristlerce  yapılan  silahlı saldırı  sonucu  Sağ  elin- 


Davet,  Diyarbakır  Askeri  hastanesinde  geçirdiği  ameliyat  sonrasında  Ankara  Gülhane Askeri  Hastanesine (GATA)  sevk  edildi. 

Burada  da  bir 


hemşehrimiz  Yüzbaşı Ersoyu  Davetin  durumunun  iyi  olduğu  öğrenilirken,  hemşehrimize  geçmiş  olsun diyor,  adi  şifalar  diliyoruz. 


Nüfus  merkezde  artarken 


genelde  düştü 


Türkiye  İstatistik Kurumu  (TÜİK)  tarafından  28  Ocak  2016 
günü  açıklanan  Adrese Dayalı  Nüfus  Kayıt  Sistem  i  ne  göre  geçtiğ  i  m  Ez yıl  11  bin  56  olan  ilçe merkez  nüfusumuz  İl bin  513' e  yükselirken, 
31  bin  333  olan  köyleri 
birlikte  genel  nüfusumuz  ise  30  bin  742'ye düştü. 

İlçemizin  en  büyük  köyü  1134  nüfus ile  yine  Alpaslan  olurken,  Ilı  pınar  köyü  İse 


bu  kez  30  nüfus  ile  ilçemizin  er  küçük  köyü  olarak  tarihte  yerini  aldı Diğer  61  köyümüzün nüfus  sıralaması  ise şöyle:  Utuköy:  1103, Esençay:  887,  Çaydibi: 799,  Destek:  611,  Yerkozlu:  725,  Bora  boy: 731,  Bel  evi:  683,  Yaylasaray:  633,  Tekke: 555,  Sepetli:  530,  Yukarı  Baraklı:  540,  Ballıca:  471,  Şahinler: 433,  Aşağı  Baraklı: 448,  Dereli:  447,  Mercimek:  406,Geydoğan: 310,  Güfsu;  289,  Hacı  bey:  334,  Mülk  bükü: 299,  Çakirsu:  278,  Kavaloluğu:  272,  Dörtyol: 304,  Andıran:  277,  Kızgüldürcn:  264,  Kumluca:  259,  Yeşilyurt:  240, 


Karabük:  236,  Alçakbel:  246,  Şeyhli:  222, Kifkharman:  225,  Gemi  bükü:  207,  Durucasu:  207,  Elma  kırı: 215,  Arpaderesi:  201, Devre:  169,  İlıca:  177, Sofualan:  181,  Karlık: 173,  Oereköy:  15i,  Korubaşı:  155,  Ya  yİ  ad  i  bi: 159,  Karsavul:  142, Yenldere:  144,  Kozluca:  137,  Türkmen - damı:  132,  Yeşiltepe: 125,  Çam  bükü:  133, Güvendik:  124,  Tatlıpınar:  137,  Güngörmüş:  121,  Çı  İkidir:  117, Dutluk:  12Û,  Hüsnü oğlu:  104,  Yolaçan: 119,  Altınlı:  68,  Gökpınar:  49,  Çalkaya:  36, Ilıpınar:  30,  Ardıçönü: 
48, 
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Hem  ekmek  parası  kazanıyor, hem  de  spor  yapıyor 


I  H  Ç,4> 

ilçe  milde  6  S  yaşındaki  simit  satıcısı  Mehmet  Uluçay  hem  ekmek 
|  parasım  kazandığını  hem 


de  spor  yaptığım  söyledi . 

Uluçay  wHer  sabah saat  beş  de  kalkıyorum  ve garaja  gelerek  üç  te¬ 


kerlekli  simit  arabamı  ve simitlerimi  sayarak  alıyorum.  tik  önce  garajda sabah  gelen  arabalara  si¬ 


mit  satıyorum.  Daha  sonra  Taşova'nın  Cadde  ve sokaklarım  geziyorum gezmediğim  mahalle  kalmıyor  hepsin  I  geziyorum . 

Günlük  ortalama  otuz  kilometre  yol  yapıyorum.  Allah'a  şükürler olsun  sağlığım  iyi.  Dundan  dolayı  çok  memnunum.  Günlük  olarak  ortalama  yüz  elli  ile  i  ki  yüz  simit  satıyorum  ve  ekmek paramı  alıyorum.  Bu  sayede  sağlığımda  iyi.  Simit satarak  ekmek  paramı  çıkartıyorum'1  dedi. 


TÖVBE  HAŞA 


Hak  katında,  tek  din  İslam M  ün  af ikalar  der  ki  yaları Yazmıyor  mu  Yüce  Kur  an Vati  karıcı,  tövbe  haşa 

Neymiş  dinler  diyalogu Böyle  değil  Hakkın  yolu Mtıhammed/siz  din  mi  ulu Olur  derler,  tövbe  haşa El  Bakara  yüz  yirmi  de El  Maide  elli  birde Dost  olmayın  kafirlerle Uymuyorlar,  tövbe  haşa 

Şu  cesaret  madalyası İsrail'den  almadı  mı? 
Vicdanına  hiç  bakmadı Geri  vermez,  tövbe  haşa Kaddafi'den  de  almıştı Özgürlükçü  madalyası Libya'yı  da  bombalattı Sebep  oldu,  tövbe  haşa 

Çokça  çektik  münafıktan Tanıyoruz  Kerbeladan Ayrılmadı  saraylardan Eme viler  tövbe  haşa Türkiye'de  M  üslü  manlar Etkiler  yanlış  algılar Ne  merhamet,  ne  duygu  var Haktan  uzak,  tövbe  haşa 

Kula  kulluk  ediyorlar Özü  çürük  geziyorlar Dünya  malı  istiyorlar Esir  olmuş,  tövbe  haşa Afgan  isten  ve  Irak'ta Kim  uğradı  katliama Coni'ye  kim  etti  dua Gizliyorlar,  tövbe  haşa 

Ortadoğu  eş  başkanı Değiştirdi  haritayı Akan  Müslüman  kam Sebep  oldu,  tövbe  haşa Arkadaştır  örgütlerle El  Nusra'yla  İşid  ile Çözüm  çözüm  diye  diye Bela  etti,  tövbe  haşa 

Sorun  şimdi  başkanlıkta Olur  ise  huzur  var  ya Şehitlere  saygı  var  ya Tek  derdi  bu,  tövbe  haşa Turgut  bağlı  emanete İkram  verdim  Muhammedi Talip  oldum  Ehlibeytle Yoldan  dönmem  haşa. 


Okul  Müdürlerine  okul sütü  tanıtım  semineri 

•v»  m 


"Okul  Sütü  Projesi' kapsamında  okul  müdürlerine  bilgilendirme  toplantısı yapıldı.  Yeşihrmak  ilkokulunda  düzenlenen  seminer¬ de,  Milli  Eğitim  şube  Müdürü Ahmet  Ergün  proje  kapsamında  dağıtılacak  sülün  öğrencilerin  gelişmesine  katkı sağlayacağını  belirterek, "Bu  yıl  okullarımızda  sütler Pazartesi,  Çarşamba  ve  Cuma  günleri  ÜHT  sistemi  ile  üretilen  yağlı  ve  200  mİ  Tik kutularda  2.  Donemin  ilk haftası  başlayıp  Mayıs  ayının son  haftası  dağıtımın  sona erecektir."  dedi  ve  herhangi bir  olumsuzluk  durumunda alo  177  hattının  aranmasını istedi. 

Ergün"  Okul  Sütü  Pro- 


jesi  nde  amaç,  resmi,  özel, anasınıfı  ve  ilkokul  öğrencilerinin  süt  tüketimine  ve  öğrencilerimizin  beslenmelerine  katkı  sağlamaktır.  Geçen  sene  ilçemizde  uygulanan  süt  dağıtımında  başarı sağlandı.  Bu  sene  de  inanıyorum  ki  geçen  sene  uygulanan  projenin  bu  senek!  tanıtımı  okullarımızda  en  güzel  şekilde  yapılacaktır."  Dedi. 

Eğitim  görevlisi  Amasya  Boğaz  İlkokulu  Müdürü Tuğrul  Öner  ise  okul  müdürlerine  okul  sütü  muhafazasında  ve  dağıtımında  nelere  dikkat  etmeleri  ve  uymaları  gereken  genel  konular  hakkında  bilgiler  verdi 


1 3.  Cep  telefonu 
dükkanı  açıldı 


İlçemiz  Çağpar  caddesinde  Halis  İletişim  adı  altında  yeni  bir  cep  telefonu  ve aksesuarları  ile  tamir  ve  bakım  servis  dükkanı  hizmete girdi. 


İşyerinde;  Akıllı  Şarj Aleti,  kılıflı  Şarj  aletleri,  Araç  Şarj  aletleri  Çoklu  Şarj aletleri  ve  Orijinal  ürünler  ile  kontör  satışı  yapılıyor. 


Bir  zamanlar  kimse önemsemiyordu kilosu  200  liraya  çıktı 


Bilgi  vû  teknüfeıji  çağ?  ne  kadar büyük  gelişim  gösterse  de,  dünya her  geçen  gun  modernleşse  do, atalarımızın  geçmişde  kullandığı değerlerin  önleyemeyen  yükselişi sürüyor,  İşte  bunlardan  biri  de: Ihlamur.  Ilıman  iklim  şartlarının sürdüğü  İlçemizin  her  büfesinde yetişen  ıhlamur  ilçemi  pazarında kilosu  seksen  liraya  alıcı  buluyor. 
Büyük  şehirlerde  aklar  ve  bitkisel ürün  salan  işyerleri  ıhlamuru  gramla satarken,  paketlenme  ıhlamurun kilosu  200  lirayı  geçiyor. 

IHLAMUR'UtJ  FAYDALARI : 

Avrupa'da,  halk  arasında yüzyıllardır  çeşitli  rahatsızlıkların tedavisinde  kullanılan  ıhlamur,  Tllia •alarak  bilmen  ıhlamur  ağacından {İlme  treej  elde  edilir.  En  sık Tastlanan  ıhlamur  ağacı  türleri,  Tilia eordalu  ve  Tilia  platyphyltos'dur.  İki ağacın  birbirinden  farkı, yapra  k+Unrıı  ’i  büyüklüğüdür.  Ihlamur çayı  geleneksel  olarak  sinirleri yatıştırmak  ve  kaygı  giderici  olarak kullanılmaktadır. 

[Mlarrıur  Uyju  -Oldukça  hızlı büyür  ve  15-25  metre  uzunluğa erişebilir.  Sağlığa  faydalı  ve  çeşitli rahatsızlıkların  tedavisinde 


kullanılan  bölümü  ise  sarı-buyaz renklerde  açan  çiçekler  ve yapraklarıdır.  Çiçekler,,  bahar aylarında  açar  ve  bu  mevsimde Lûplandıktan  sonra  kurutulur.  Kalp peklindeki  bu  çiçekler  5-  lö  santim uzunluğa  kadar  büyür.  İhlamur  ağacı kabuğu  grir  yumuşak  ve  liflidir 

Ilıman  iklimlere  özgü  ıhlamur ağâü  kışın  yapraklarım  döker.  Ağacın ürüne  bağlı  olarak  güçlü  ve  yumuşak kokulu  çiçekler  açabilir.  Çiçeklerinde bulunan  yağ  sayesinde  aromatik  bir tadı  vardın  Kmutulmuş  çiçekten  ise hafif  tatlı  ve  yapışkandır. 

Terlemeyi  teşvik  eder.  Ateş düşürür.  Öksürüğe  iyi  gelir.  Gribe  ve nezleye  İyi  gelir.  Migren  ağrılarını hafifletir.  .  Kaygıyı  azaltır.  Stresi azalbr  ve  rahatlama  sağlar.  İshal tedavisinde  kullandır.  Kan  basıncını düşürür.  Karaciğer  rahatsızlıkları tedavisinde  kullanılır.  Damar sertliğine  karşı  kullanılır.SEndlrim sisteminin  daha  iyi  çalışmasını sağlar.  Kas  spazmlarım  gidüricSafra kesesi  rahatsızlıklarına  karşı kullanılır.  Boğaz  ağrısını  alır. 
Hazımsızlığa  iyi  gelir,  çarpıntıyı giderir.  Toksinlerin  atılmasına yardımcı  Olur 


GONLJL  ÇEŞMESİ 


EDEBIYÜTIMIZDı 

SEVDfî 


*  Ba,i 


'Deneme  yazıları:  her  konu  da  duygu  ve  düşünceleri,  kesifi kurallara  varmadan,  cevaplamaya  kalkmadan,  okuyucuyu  inanmaya zorlamadan  anlattığı  yazı  türüdür."  Şekli  nde  tanımlanmıştır. 

Samimi  ve  anlaşılır  bir  dil  Ne  yapılan  anlatım,  okuyucu  ile  olumlu iletişim  deneme  yanlarının  rahatlığı  ve  özelliğidir. 

Her  konu  da  deneme  yazılabilir.  Anlatılmak  istenen  konu derinliğine  anlatılır.  Deneme,  anlatımın  gülümseyişidir.  Hecelerin huzurla  kelimeye,  mutlulukla  cümleye,  sağlıklı  metne  ulaştığı  bir anlatım  biçimidir.  Anlatım  güzelliği  diye  ifade  kullanmak  yanlış  olmaz. 
Kelimeleri  ve  anlatımı  güzelleştirmek;  yazının  her  safhasını rahatlatmak,  giriş,  getişme  ve  sonuç  bölümündeki  safhaları  rahatlıkla yerii  yerine  oturtup,  mutlu  sona  kendinden  emin  olarak  ulaşmasını sağlamaktır. 

Yazıda  kesin  sonuç  mecburiyetins  takılmadan,  değerlendirmeye girmeden  kısa,  makale  veya  köşe  yazı  lan  gibi  bir  solukta  rahat  okunur olmalıdır.  Bir  deneme  yazan  olarak  uzun  denemeler  yazmıyorum. 
Duygulanım  ve  düşüncelerimi  rahat  ve  serbest  olarak  okuyucu  ile konuşur,  sohbet  eder  gibi  anlatıyorum.  Bir  şair  ve  deneme  yazarı olarak  çalışmalarıma  yön  veren  her  şey  kendi  seyrinde  okunabilir denemeler  olarak  okuyucularımla  buluşmaktadır. 

İşte  bu  duygularla  edebiyatı  m  ızrn  derinliklerinde  kültür hizmetleri  devam  ediyor.  Dünya  Yazarlar  ve  Aydınlar  Demeği  olarak Hama  mönü,  Kabakçı  konağında  ayda  bir  kültür  etkinleri  yapma  kararı alıyoruz.  Ekim  ayında  başladığımız  etkinliklerimiz  devam  ediyor. 
Dünya  Söz  Akademisi  ile  birlikte  yaptığımız  program  29  Aralık  2015 
tarihli  "Edebiyatımızda  Sevda"  konusunda  idi.  Konağı  dolduran dinleyicilere  şairler  sevda  şiirleri,  ozanlarsevda  türküleri  sundular. 

Yönetim  Kurulu  başkanlığını  yaptığım  Dünya  Yazarlar  ve Aydınlar  Demeği r  "  Türkiye  ve  Türk  dünyası  başta  olmak  üzere,  dünya coğrafyasındaki  dil,  kültür,  sanat,  edebiyat,  fikir  faaliyetlerinin etkinleştirilmesi  ve  geliştirilmesini  sağlamak,  bu  konuda  çalışmalar yapan  kişi  ve  kuruluşlara  destek  vermek  ve  bu  konuda  her  tür  bilimsel çalışma  yapma  amacıyla  kurulmuştur."  "Maddi  ve  manevi  mirasımızın en  temel  unsurlarından  Türk  kültürü,  Türk  dili,  Türk  edebiyatı  ve  Türk sanatını  korumak,  yaşatmak;  ulusal  ve  uluslararası  düzeyde. 
Türkiye'nin  ve  Türk  milletine  has  değerlerin  tanınmasını  sağlamak. 
Türk  ve  dünya  yazar  ve  aydınlarının  eserlerini  karşıiıklı  olarak tanıtmak;  yayımlarını 

ilgili  ülkelerde  neşretmek;  yazar  ve  aydınlar  arasında  görüş alışverişi  için  seminer,  sempozyum,  konferans,  panel  ve  çalıştaylar düzenlemek.  Türkiye  ve  Türk  Dünyasının  yazar  ve  aydınlan  ile  diğer devletlerin  yazar  ve  aydınlan  arasında  insanlığın  huzuru  ve  dünya barışı  için  ortak  çalışmalar  yapmak.  Türkçenin  bütün  dünyada  yaygın bir  iletişim  dili  olmasına  yönelik  çalışmalar  yürütmek.  Demeğin ilkeleridir. 

Sinem  Koçak’ın  sunumuyla  geceye  katılan  şairler;  Abdullah Satuğlu,  Ali  Rıza  Atasoy,  Ayhan  Nasuhbeyoğlu,  Coşkun  Mutlu,  İsmet Sora  fi  inattı,  Nursen  Özdoğan  Kurban,  Osman  Baş,  Rıfat  Çakır,  Vedat Fidanboy  sevda  şiirlerini.  Aşık  Sefahattin  Dündar  ve  Âşık  Sevdai  sevda türküleri  okudula  r. 

Hamama  nü  Kültür  etkinlikleri  devam  edecek  inşallah. 
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TAŞOVA  HAVADİS 


TOKSOY  Derneği  üniversite  öğrencileri ile  sabah  kahvaltısında  buluştu 


Taşova  Orman  Köylüleri  Sosyal  yardımlaşma ve  Dayanışma  Derneği (TOKSOY)  Başkanı,  Gençlik  Kolları  Başkam  ve  yönetim  kurulu  üyeleri  üniversitede  okuyan  öğrenciler  ile  sabah  kahvaltısında  bir  araya  geldiler. 

7  Şubat  2016  Pazar, 
yarı  yıl  tatilinin  son  gü¬ 


nünde  saat  10.00'da  Konak  Kafede  sabah  kahvaltısında  buluşan  öğrenciler kahvaltı  yaparak  keyifli bir  ortamda  sohbet  ettiler. 
TOKSOY;  kahvaltıda  orman  köylülerinden  olup, yurdun  çeşitli  yerlerinde okuyan  üniversite  öğrencilerini  buluşturdu. 

TOKSOY  Demeği 


Başkanı  Kazım  Ûzdemir kahvaltıda  yaptığı  konuşmada;  “Orman  Köylüleri derneği  olarak  tanışma, dayanışma  etkin  tiklerimiz kapsamında  bugün  orman köylüsü  olup,  üniversitede okuyan  öğrencilerle  kahvaltı  vesilesi  ile  beraber  olalım,  tanışalım  istedik. 
Geleceğimiz,  umudumuz genç  kardeşlerimize,  öğrencilerimize  dokunabilirsek,  onları  ne  kadar  iyilik ve  iyilerle  buluşturabilirsek,  ne  kadar  çok  gençle buluşabilirsek,  bizim  için gerçek  başarı  budur"dedi. 

Kahvaltıda  gelecek hedeflerine  ancak  okuyan  gençlerle  ulaşabileceklerini  ve  kitap  okuma¬ nın  önemini  verdiği  çarpıcı örnekler  ile  dile  getiren Özdemir;  “Bizim  amacımız sîzleri  nasıl  daha  fazla  sos¬ 


yal  hayatta  nasıl  kültürde, eğitimde  buluştururuz onun  çabası ndaytz.  Her şey  sizin  için  ama  asıl  yarınlarımız  için.  Bugünleri İyi  değerlendirirseniz  güzel  yarınlar  bizleH  bek-I  i  yor  demektir.  Bl r  biri  m  iz¬ den  kopmayalım,  sürekli iletişim  halinde  olalım, varsa  sorunlarınızı  çözmek  için  demek  olarak hep  yanınızda  olacağız" dedi. 

Kahvaltıya  katılan  üniversite  öğrencilerine GENÇ  TOKSOY  Başkanı Aydın  Uyar  günün  anısına kitap  dağıttı.  TOKSOY Derneği  ve  GENÇ  TOKSOY üyeleri  ile  aile  fotoğrafı çektiren  üniversite  öğrencilerine  ikinci  yarı  yılda başarılarının  devamı  temennisi  ile  kahvaltılı  toplantı  sona  erdi.. 


Halk  Eğitim  Merkezi  kurslarına ikinci  yanda  da  devam 


Taşova  Halk  Eğitimi Merkezi  (HEM)  Müdürü 
Mithat  Yılmaz,  2015- 2016 


öğretim  yılı  2.  Yarıyılında yeni  kurslar  açmayı  planladıklarını  söyledi. 


Yılmaz,  Taşova  HEM olarak  2015  2016  öğretim  yılı  2.  Yarıyılı  içerisinde  açılması  planlanan kursların  mesleki  kurslar ve  sosyal  kültürel  kursların  olduğunu  belirtti. 

Yılmaz,  açmayı  planladıkları  kurslan  ise  şöyle sıraladı: 

4-6  Yaş  Çocuk  Eğitimi  ve  Etkinlikleri  Kursu, Diksiyon  Kursu,  Motorlu Taşıtlar  Sınav  Sorumlusu Kursu,  Avcılık  Eğitimi  Kursu,  Halk  Oyunları  Kursu, Bağlama  Kursu,  Hijyen  Eğitimi  Kursu,  Bilgisayar Ku  I  lan  ı  m  Ku  rsu,  B  i  Igisay ar 


Destekli  Muhasebe  Kursu, Y.  Dil  (İngilizce,  Fransızca, Almanca)  Kursu,  Isı  Yalıtımları  ve  Doğalgaz  Tesisatçılığı  Kursu,  Proje  Hazırlama  Teknikleri  Kursu, İş  Makineleri  Kursu,  Kalorifer  Doğalgaz  Ateşçiliği, Bud  amacı  tık,  Meyvecilik, Seracılık,  Ebru  ve  Hat  Sanatı  gibi  kursların  açılması planlanmıştır. 

Kurslara  katılmak isteyenlerin  Taşova  HEM ‘e müracaat  etmeleri  gerektiğini  vurgulayan  Yılmaz, yeterli  sayıda  müracaat halinde  başka  kursların  da açılabileceğini  hatırlattı. 


Cuma  namazı  çıkışında  terör mağdurlan  ve  Bayırbucak  Türkmenleri için  yardım  toplandı 


Taşova  Müftüsü  Harun  Yulmaz,  Diyanet  İşleri 


kanlığımız  ve  Diyanet Vakfımız  olarak  daha  önce 


Başkanlığımız  ve  Diyanet Vakfımız  olarak  daha  önce milletimizin  bayır  elini dünyanın  pek  çok  noktasına  ulaştırdık.  Bugün de  “Şimdi  Yaraları  Sarma Zamanı"  diyerek  terör mağdurları  ve  Bayırbucak Türkmenleri  kardeşlerimiz  için  Cuma  namazı sonrası  yardım  topladık. 

Bu  yardım  kampanyası  uzak  diyaHara  değil, bizzat  kendi  dünyamıza kendi  vatandaşlarımıza, misafirlerimize  yöneliktir, diyen  Yılmaz: 


milletimizin  hayır  elini dünyanın  pek  çok  noktasına  ulaştırdık.  Bugün  de 
11  Şimdi  Yaralan  Sarma 
Zamanı"  başlığıyla  yeni  bir kampanya  başlatmış  bulunuyoruz.  Bu  kampanya uzak  diyarlara  değil,  bizzat  kendi  dünyamıza  kendi  vatandaşlarımıza,  misafirlerimize  yöneliktir.  Bu itibarla,  bugün  ülkemiz genelinde  olduğu  gibi  İlçemizdeki  bütün  camilerde şehit  ailelerimiz,  terör mağduru  kardeşlerimiz  ve ülkemize  sığ  inan  Türkmen 


dım  kampanyası  düzenlenmiştir. 

Şimdi  terörün  mağdur  ettiği  kardeşlerimizin yaralarını  sarma  zamanıdır.  Evleri  yakılıp  yıkılan, şehirlerini  terk  etmek  zorunda  kalan,  çocuklarını okula  gönderemeyen,  iş yerlerinin  kepenklerinl kapatan  binlerce  insanımız  hayata  dönmeyi  bekliyor.  Bugün  bizim  vazifemiz  onlara  ensar  olmak, dertlerine  derman  olmak, halleriyle  hemhal  olmaktır.  Bugün  bizlere  düşen, hayatın  eski  tadı  ve  ahengi  ile  akması  ve  hatta  eskisinden  daha  büyük  umutlar  taşıması  için  kardeşlerimizin  yanında  olmaktır.  Evsize  ev,  yuvasıza yuva,  kimsesize  kimse  olmayı  bilen  milletimiz,  bugün  terör  mağduru  olan kardeşlerimizi  yalnız  bırakmayacaktır.  Terörle  örsele  nen  ruh  lan  tedavi  edelim,  toprağından  koptuğu  için  garipleşen  yürektene  dokunalım.  Bu  va¬ 


tanın  geleceği  olan  yavruların  gözlerinin  önündeki  yıkıntı  sahnelerini silelim,  kulaklarındaki silah  seslerini  unutturalım. 

Şimdi  Bayırbucak Türkmenlerinin  yaralarını sarma  zamanıdır.  Türkmen  kardeşlerimiz,  son ana  kadar  topraklarını zalimlere  karşı  savunmak ve  yurtlarını  terk  etmemek  İçin  uğraşmış,  canlarını  dişlerine  takarak  hayatta  kalma  mücadelesi vermiştir.  Son  büyük saldın  ve  bombalamaların ardından  ülkemize  sığınan binlerce  soydaşımızın  ağır yaralarını  sarmak  için  seferber  olma  zamanıdır. 
Onlara  hicretin  zorluklarını  unutturacak,  kendilerini  dost  ellerde  hissettirecek,  yitirdikleri  güven ve  huzur  iklimine  kavuşmalarını  sağlayacak  her türlü  yardım  ve  desteğimiz  İçin  gün  bugündür. 
Gün,  yaraları  sarma  günüdür"  dedi. 


LAM  Mühendislik  100 


İlçemizde  100.  ailenin doğal  gazını  bağlamanın mutluluğunu  yaşayan  LAM Mühendislik  temsilcisi  Aydemir  Demir;  “İlçemizde  ilk günden  itibaren  halkımızın büze  gösterdiği  güvene  layık olmaya  çalıştık.  LAM  Mühendislikekibî  olarak  bu  gün  İûû. 
Ailemizi  doğalgaz  ile  kavuş¬ 


turmanın  mutluluğunu  yaşıyoruz.  Tecrübeli  ve  deneyimli ekibimizle  doğalgaz  tesisatının  bağlanması  ve  gazın  açılışma  kadar  olan  süreçte müşterilerimizi  memnun  etmenin  huzuru  ve  mutluluğunu  yaşıyoruz.  Bize  gösterilen  güvene  layık  olmaya çalışıyoruz."1  Dedi. 


Okul  Müdürleri 


değerlendirme  toplantısı 


yapıldı 


İlçemizde  2015-2616 eğitim  öğretim  yılı  1.  dönem değerlendirme  toplantısı  yapıldı. 

Öğretmen  ev  inde  toplantı  salonunda  yapılan  toplantıda,  i.  dönemin  değerlendirilmesi  yapılarak  2.  Dönemde  yapılması  planlanan çalışmalar  iie  ilgili  planlama yaptıklarını  söyleyen  ilçe  Milil Eğitim  Müdürü  Mustafa Tümer, 

"Okullarımızda  devam eden  Fatih  Projesi  ve  bu  kapsamda  EBA  kullanımı  ile  ilgili istatistikler  incelendi.  Ortak sınavların  değerlendirilmesi okul  hazımda  yapıldı.  Ayrıca okul  müdürleri  sıkıntı  ve taleplerini  dile  getirdi". 

Okul  müdürlerinin istekleri  ve  sıkıntılarıyla  ya¬ 


kından  ilgileneceğini  ifade eden  Tümer,  “îlçe  merkezi  ve köy  okullarında  2.  dönem eğitim  öğretime  eksiksiz olarak  girmek  için  elimizden gelen  tüm  çabayı  gösteriyoruz. 

Müdürlerimizin  talepleri  doğrultusunda  okullarımızın  ne  eksiği  varsa  iver dilikle  yerine  getirmeye  çalışacağız.  Yaptığımız  çalışmalar  sonuncunda  okullarımızda  ciddi  bir  sıkıntımız bulunmamaktadır.  Siz  değerli idarecilerimizden  isteğimiz, okullarınızdaki  eksiklikleri bize  bildirmen  izd  i  r"  d  ed  i . 

Değerlendirme  toplantısına  şube  müdürleri  Ahmet Erg  ün,  Hamit  Yıldırım  ile  okul idarecileri  katıldı. 


raimi 


Göztepe’ye  yenildik, bu  gün  Beşiktaş  Mogaz 

ıyoruz 


Çamlar  kesilir  Taşova’nın 


caddelerinde 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bir  tarafta  sivil  toplum  kuruluşları  ile  bu  sistem  el  bitliği ile  işletiliyor"  dedi. 

Devlet  destekli  tarım sigortalarının  kesinlikle  kâr amacı  gütmediğine  işaret eden  Yaşaroğlu,  "Sistemin amacı  güvenlik  ilkesi  ile  tarım sektöründeki  doğal  afetler¬ den  dolayı  oluşacak  zararı karşılamaktır.  Tamamen  üreticinin  kendi  kurumu.  Sîzler bu  sistemin  içerisinde  yer alırsanız,  aklınızdaki  düşünceler  sistemde  yer  alır.  Tek şartı  İlçe  Gıda,  Tarım  ve  Hayvancılık  Müdürlüğüne  kaydın  izin  olması.  Sigorta  kapsamında  seralar,  büy  ükbaş  ve küçükbaş  hayvanlar,  kümes hayvanları,  su  ürünleri  ve  arı kovam  var.  Sütün  tarımsal  üretimlerinizl  sigorta  kapsamında  değ  eri  endireb  iliyoruz" diye  konuştu. 

Yaşaroğlu  konuşmasının son  bölümünde  özellikle, Tarım  sigortası  yaptırmayan  üreticilerin  sistem  dahilindeki  nedenlerden  dolayı oluşan  zararını  asta  2030  sa¬ yılı  kanun  kapsamında  karşılamayacağına  dikkat  çekerek,  "sadece  sigorta  yaptıranların  zararının  karşıi anacağını"  belirtti. 
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zaman  zaman  vatandaşlarla  belediye kesim  ekibi  arasında tartışmalar  yaşandı. 

Yaz  mevsiminin yakıcı  günlerinde mezarlık  ve  açık  alan  etkinliklerinde gölgeye  koşan  insanımız  kesim  esnasında  "Çamlar  kesilir  Taşova'nın  cad¬ 


delerinde,  bülbül  se¬ si  yok,  park  ve  bahçelerinde  11  şarkısını hüzünle  hatırlıyor. 

Son  yıllarda  Atatürk  bulvarında 
Bo'e  yakın  çam  kesilirken,  sembolik  de olsa  da  hükümet  konağı  önündeki  çamların  kesilmemesini bekliyoruz. 


Samsun  Karayolları  7.  Bölge  Müdürlüğü 'nün  Atatürk Bulvarı  (Samsun caddesi)  yol  ve  tretuar  çalışmaları  çerçevesinde  yakjaşık 
30  yıl  önce  dönemin 


Belediye  Başkanı merhum  Nihat  Yıldırım  tarafından  dikilen  çamların  kesilmesi  vatandaşların tepkisine  yol  açıyor. 

Bahar  mevsiminde  çamlardan  o- 


luşan  yeşil  sıvı polenler  vatandaşa rahatsızlık ve  çamların  kent  de ğil  de  orman olması  gerekçesi kesilen  ağaçları kesimi 


SATILIK  BESİ  AHIRI-ARSA 

Uluköy  Köyü  Cumhuriyet  Mahallesinde 7.468  m2  arsa  içerisinde  bulunan  40  adet büyükbaş  besi  ahırı  sahibinden  satılıktır. 

Hiirrem  Er  Tel:  0535  276  76  61 


5  Şubat  2016  Perşembe 
günü  ilçemizde  Ziraat  Bankası  ve  Ziraat  Odası  tarafından  ortaklaşa  düzenlenen bir  etkinlikte  çiftçilerimize  tarım  sigortasının  önemi  bu konudaki  son  değişi klikJeHe ilgili  son  derece  faydalı  bir seminer  verildi. 

Müftülük  Konferans  salonunda  saat  1 1.00  'de  başlayan  toplantıya;  Ziraat  Bankası  Çorum  Bölge  Müdürü Vehbi  Uzun,  Ziraat  Sigorta Bölge  Yetkilisi  İlker  Duvarı, Belediye  Başkan  Yardımcısı Kadir  Ay  doğan  r  Ziraat  Odası Başkam  Haşan  Dikmen,  Tarım İlçe  Müdürü  Mustafa  Okur, ilçemiz  Ziraat  Bankası  Müdürü  Niyazi  Dağa  şan,  muhtarlar  ve  çiftçiler  katıldı. 

TAKSİM  Giresun  Bölge Müdürü  Bülent  Yaşaroğlu, yaptığı  konuşmada,  Tarım 
Sigortası  Kanunu1  nun  2005 
yılında  çıktığını  belirterek, kanunun  devlet  tarafından her  yıl  yenilendiğini  vurguladı.  Güzel  bir  sunumla  her kesimin  anlayacağı  bir  üslup kullanan  Yaşaroğlu,  "Bu  sistemi  yöneten  Gıda,  Tarım  ve Hayvancılık  Bakanlığı,  Hazine Müsteşarlığa  sigorta  şirketleri  ve  ziraat  odalarının  temsilcileri  var.  Bir  tarafta  devlet, 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Hentbol  Erkekler  Süper  ligi  15  hafta  karşılaşmasında  Taşova  Hentbol  Spor  takımımız  Göztepe'ye  iki  fa  rkJa  yen  i  idi . 

6  Şubat  2016  Cu¬ 


martesi  günü  İzmir,  Bülent  Özkul  Spor  salonunda saat  16,  Ûti'da  başlayan maçın  İlk  yarısı  12-10  Göztepe'nin  galibiyeti  ile  sona erdi. 


Zevkli  ve  çekişmeli geçen  maçın  ikinci  yarısında  10-13  beraberliği sağlayan  takımımız  salondan  26-23  mağlup  ayrıldı. 

Süper  lig  15.  hafta 


maçında  takımımız,  3 
Şubat  2016  Sah  günü İlçemiz  Spor  salonunda saat  17.00'de  Beşiktaş Mogaz  İle  karşı  karşıya gelecek. 


Erkekler  Süper  Lig  2015-2016  Sezonu  Puan  Durumu 


Amasya  Birind  Amatör Küme  S.  hafta  karşılaşmasında  futbol  takımımız  Taşova Spor,  Gümüşhacıköy  Spor'u farklı  mağlup  etti. 

7  Şubat  2016  Pazar  günü 
saat  L3.0ÛKde  ilçemiz  stadyumunda  başlayan  karşılaşmanın  ilk  yansında  takımımız Metinin  üç  golü  ve  Ensarr  Er¬ 


dem  ve  Şerefin  golleri  ile  Tik yarıyı  6-1  önde  bitirdi.  Gümüşhacıköy'ün  tek  golünü  İh yas  kaydetti. 

Maçın  2.  yarısında  Ensar vo  Sallm'ln  attığı  goller  İle karşılaşma  8-1  takımımızın üstünlüğü  ile  son  buldu.  Takımımız  12  puanla  3.  sırada bulunuyor. 


Sayfa:  4  TAŞOVA  HAVADİS  09/(12/2016 


